
Opening “’t Vrij gedacht“ in Diest juni 2017 
 
Als VZ van de DV is het niet alleen een eer jullie allen te verwelkomen in ons  ’t Vrij gedacht; 
maar ook een zoet genoegen. Want de geboorte ervan duurde meerdere 
olifantenzwangerschappen . Eindelijk zien we resultaat                                                                                                                   
omdat alle puzzelstukjes nu wel samenvielen. 
 
Om dit wat te verduidelijken gaan we terug in de tijd. 
 
In 1993 werd eindelijk de erkenning van de niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen  een feit.  Pas in 2002 werd de uitvoeringswet  goedgekeurd. Daarmee 
werd een grote stap gezet in de richting  van de gelijkberechtiging  van de niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschap. Er werd een protocol opgesteld voor de fasering van de 
oprichting van, zoals ze toen heetten, Centra  voor Morele Dienstverlening of CMD’s. Ze zijn 
nu bekend als HuizenvandeMens. 
Alle voorziene CMD’s zijn geïnstalleerd, alleen Diest met een Antenne in Aarschot  moest 
nog worden opgericht (In Wallonië gaat het over Jemappes en Andenne).  Momenteel zijn er 
in Vlaams-Brabant vier huizenvandeMens : Leuven, Tienen, Halle en Vilvoorde. 
 
Reeds jaren wachtte de vrijzinnig-humanistische gemeenschap van Diest tevergeefs op de 
opening van hun huisvandeMens. De oprichting ervan is sinds 2002 gestipuleerd in het 
uitbouwplan en geprotocolleerd in 2006. De provincie Vlaams-Brabant  zette in 2009 het 
licht op groen. Doordat het Ministerie van Justitie reeds jaren geen uitvoering geeft aan de 
bezetting van het personeelskader, voorzien voor een huisvandeMens, is dit tot op heden 
nog niet gerealiseerd.  In 2014 hoopten we op ondertekening van het KB. Maar zoals 
voordien werden budgettaire redenen aangehaald  om het niet te realiseren .  
 
Dat er een reële nood is aan een centrum in Diest, staat buiten kijf. Als Oranjestad kunnen 
we er een geuzenhuis verwelkomen . Er is immers al jaren een actief vrijzinnig 
verenigingsleven : sinds 1968 de Humanistische Jongeren, sinds 1974 het Humanistisch 
Verbond, nu HVV/Diestse Vrijzinnigen genaamd, sinds 2005 het feestcomité LIBRA en sinds 
2016 het feestcomité Basisschool Station; waar we dit jaar een 100tal feestelingen en een 
1000tal ouders en familie mochten verwelkomen. 

Met de stad Diest werden in afwachting van de oprichting verscheidene pogingen 
ondernomen om een accommodatie te bekomen. Wij achtten het niet meer dan billijk dat, 
zoals de katholieke en islamitische levensbeschouwing, ook de vrijzinnigen over een duidelijk 
herkenbare ontmoetingsplaats zouden kunnen beschikken. Op die manier kunnen we onze  
vrijzinnige  waarden zoals vrijheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, zelfbepaling, de mens als 
zingever en emancipatie  en vooral   vrij onderzoek als methode en attitude beter naar voor 
laten komen. 

Uiteindelijk kunnen we nu de geboorte aankondigen van de voorloper van het 
huisvandeMens-Diest dat de naam “’t Vrij Gedacht“ meekreeg.  



Met de hulp en de steun  van vooral het OCMW, de stad Diest, de HuizenvandeMens 
Tienen/Leuven,  de Instelling Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant  en de HVV/Diestse 
Vrijzinnigen is dit project gerealiseerd.  We beschikken dus niet, zolang het KB niet is 
ondertekend, over het reëel voorziene personeelskader. Toch zullen we via consulenten van 
de HuizenvandeMens en vrijwilligers  van de Diestse Vrijzinnigen op bepaalde tijdstippen 
een voldoende vrijzinnig humanistische dienstverlening aan de bevolking van Diest en 
omstreken kunnen aanbieden en het pad effenen voor een volwaardig centrum. 

Het is in de georganiseerde vrijzinnigheid waarschijnlijk een uniek voorbeeld van 
harmonieuze samenwerking tussen HuizenvandeMens  en de vrijwilligers van de 
Humanistisch Vrijzinnige Vereniging, waar wij als DV deel van uitmaken. Ik zou dan ook 
iedereen uitdrukkelijk willen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Ik weet dat gevaarlijk 
is namen te noemen maar zonder Marc,  Willy en Seger Swerts  zouden we zover niet staan. 

‘t Vrij Gedacht zal in de eerste plaats een vrij inloopcentrum worden, waar men terecht kan 
voor een informele ontmoeting met vrijzinnig humanisme, maar ook voor tal van socio-
culturele activiteiten.  

Ook  zal men in “’t Vrij Gedacht”   terecht kunnen voor informatie en hulp bij 
wilsverklaringen rond het levenseinde, zoals euthanasie en patiëntenrechten, vrijzinnig 
humanistische begeleiding op afspraak, informatie en documentatie of aanvragen voor 
vrijzinnig humanistische plechtigheden zoals huwelijken en afscheidsplechtigheden. “’t Vrij 
Gedacht” zal ook een onderdak bieden aan vrijzinnige lidverenigingen en de feestcomités die 
bezig zijn met de Feesten Vrijzinnige Jeugd en de Lentefeesten, alsook als uitvalsbasis dienen 
voor de organisatie van tal van gemeenschapsvormende en socio-culturele activiteiten. 

Iedereen is uiteraard welkom voor informatie of een babbel.  

Wanneer : 
-  elke woensdag   van 10u -16u 
-  1é,3é, 5é zondag : Zondagsfilosofen  van 10u30  -12 u30 
 
Maes Etienne  
Voorzitter Humanistisch Verbond  - Diestse Vrijzinnigen. 

 


